Programma Stille Zaterdag 2025

Zingen is de vet gedrukte tekst
Andere tekst is luisteren en vooral meelezen.

LUISTERLIED

Erbarme dich, mein Gott, Heb medelijden, Mijn God,

Um meiner Zahren willen! Omwille van mijn tranen.

Schaue hier, Herz und Auge Zie toch, hart en ogen

Weint vor dir bitterlich. Wenen Bitter om U.

Erbarme dich, mein Gott. Heb medelijden, Mijn God.

ZINGEN

1 'tls middernacht en in den hof 2 't Is middernacht maar hoe Hij lijd"
Buigt tot den dood bedroefd in ’t stof Zijn jong'ren slapen bij dien strijd
De Levensvorst in Zijn gebeén En derven afgemat in rouw
Doorworstelt Hij zijn strijd alleen Den aanblik op des Meesters trouw
3 'tlIs middernacht maar Jezus waakt 4 ‘t Is middernacht en 't vaderhart
En 't zielelijden dat Hij smaakt Verstaat en sterkt den Man van smart
Bant uit Zijn hart de bede niet Die 't eenig lijden dat Hij torst

Mijn Vader dat uw wil geschied' Ten eind doorstrijdt als levensvorst
1 Alsikin gedachten sta 2 Hoe nog stervende zijn mond

bij het kruis van Golgotha, troost voor vriend en moeder vond,
als ik hoor wat Jezus sprak, weet ik: "Hij vergeet ons niet,

voor zijn oog aan 't kruishout brak, schoon Hij stervend ons verliet."

3 Hoor ik, hoe het laatst van al 4 Op zijn kreet: "Het is volbracht,”
Hij zijn geest aan God beval, antwoordt mijn aanbidding zacht:
weet ik ook mijn geest en lot "Jezus, ook voor mij verwierf

in de handen van mijn God. Gij verlossing, toen Gij stierft.”

1 Als ik het wond're kruis aanschouw, 2 Verbied mij dan elk pralend woord
waar Christus stierf, die 't al volbracht, voor al wat niet Uw kruis is, Heer’,
dan voel ik, hoe 'k mijn trots berouw en laat mij, wat m' op aard bekoort,
en 't rijkst gewin slechts schade acht. ten offer leggen voor U neer!

3 Te klein is 't offer, dat ik bood,

al waar' al 't goed der aard' mijn deel.
Uw wond're liefde, goddelijk groot,
eist alles, ja mijzelf geheel.

LUISTERLIED
Niemand is als U, niemand die mijn hart vervult zoals U;
ook al zoek ik heel mijn leven lang door, er is niemand zoals U.

Uw liefde stroomt als een brede rivier, genezing komt door uw hand.
Angstige kinderen schuilen bij U, niemand is als U.

Niemand is als U,

niemand die mijn hart vervult zoals U;
ook al zoek ik heel mijn leven lang doc
er is niemand zoals U,

niemand zoals U.
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ZINGEN
Leer mij, o Heer, uw lijden recht betrachten, In deze zee verzinken mijn gedachten:
O liefde die, om zondaars te bevrijden, Zo zwaar moest lijden.

Daar Ge_U voor mij hebt in de dood gegeven, Hoe zou ik naar mijn eigen wil nog leven?
Zou ik aan U voor zulk een bitter lijden, Mijn hart niet wijden?

1 Als ik maar weet, dat ook voor mij, de Heer aan ’t kruishout stierf,
en dat die Heiland ook voor mij, een levenskroon verwierf.

Nader tot U, nader tot U, nader, mijn Heiland tot U!

Als ik maar weet, dat alles hier, mij nader brengt tot U.

Wat een Liefde

4 Als ik maar weet, ook als op aard’, mij droefheid wacht of kruis,

dat ieder kruis mij nader brengt, bij 't eeuwig Vaderhuis. =
Nader tot U, nader tot U, nader, mijn Heiland tot U!

Als ik maar weet, dat alles hier, mij nader brengt tot U.

Die Naam is naar waarheid mijn Jezus ook waard
Want Hij kwam om zalig te maken op aard'

Zo lief had Hij zondaars dat Hij voor hen stierf
En zo door Zijn bloed hen genade verwierf

Kent gij kent gij die Jezus niet

Die om ons te redden de hemel verliet

Living Hope
Who could imagine so great a mercy?
What heart could fathom such boundless
grace?
The God of ages stepped down from glory
To wear my sin and bear my shame

Wie kon op zoveel genade hopen?

Wie peilt uw liefde, betoond aan mij?
U daalde af, Heer, vanuit de hemel;

U droeg mijn schuld, U droeg mijn pijn.

The cross has spoken, | am forgiven
The King of kings calls me His own
Beautiful Savior, I'm Yours forever
Jesus Christ, my living hope

Hallelujah, praise the One who set me free
Hallelujah, death has lost its grip on me
You have broken every chain

There's salvation in Your name

Jesus Christ, my living hope

Hallelujah, praise the One who set me free
Hallelujah, death has lost its grip on me
You have broken every chain

There's salvation in Your name

Jesus Christ, my living hope

Then came the morning that sealed the
promise

Your buried body began to breathe
Out of the silence, the Roaring Lion
Declared the grave has no claim on me
Then came the morning that sealed the
promise

Your buried body began to breathe
Out of the silence, the Roaring Lion
Declared the grave has no claim on me
Jesus, Yours is the victory, whoa!

Hallelujah, praise the One who set me free
Hallelujah, death has lost its grip on me
You have broken every chain

There's salvation in Your name

Jesus Christ, my living hope

U werd gekruisigd; ik ben vergeven.
De Koning zelf noemt mij zijn kind.

Ik ben van U, Heer, nu en voor eeuwig.
Jezus, U mijn vaste hoop.

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.

U brengt redding, U alleen!

Jezus, U mijn vaste hoop.

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.

U breekt ketens, één voor één. U brengt
redding, U alleen! Jezus, U mijn vaste hoop.

Vroeg in de morgen werd het bezegeld:
uw dode lichaam werd opgewekt.

Het graf is open, de Leeuw verrezen;
nu is de dood ook mijn eind niet meer.
Vroeg in de morgen werd het bezegeld:
uw dode lichaam werd opgewekt.

Het graf is open, de Leeuw verrezen;
nu is de dood ook mijn eind niet meer.
Jezus, U bent de hoogste Heer!

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.




Hallelujah, praise the One who set me free U brengt redding, U alleen!
Hallelujah, death has lost its grip on me Jezus, U mijn vaste hoop.
You have broken every chain
There's salvation in Your name
Jesus Christ, my living hope

Halleluja! Prijs de Heer die mij bevrijdt!
Halleluja! Van de dood verlost Hij mij.
U breekt ketens, één voor één.

Jesus Christ, my living hope U brengt redding, U alleen!

Oh God, You are my living hope Jezus, U mijn vaste hoop.

Jezus, U mijn vaste hoop!
Levende Heer, mijn vaste hoop!

ZINGEN

Mijn verlosser hangt aan ’t kruis, Hangt ten spot van snode smaders
Zoon des Vaders, Waar is toch Uw almacht thans

Waar Uw Goddelijke glans

Mijn Verlosser hangt aan ’t kruis, En Hij hangt er mijnentwegen
Mij ten zegen, Van de vloek maakt Hij mij vrij
En Zijn sterven zaligt mij

Op die heuvel daarginds, Stond een ruwhouten kruis

Het symbool van vervloeking en schuld, Maar dat kruis werd de mens

Tot het kostbaars kleinood, Daar Gods wet aan dat hout werd vervuld

'K Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, Tot de Heer komt en met Hem het loon
Als die grote dag aanbreekt, En Hij ons dat kruis

Dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon

O dat ruwhouten kruis, Door de wereld gesmaad

Heeft een wond're bekoring en macht, Want Gods Zoon liet zijn troon

Hij droeg smaadheid en hoon, Om de vreugd' die dat kruis voor ons bracht

'K Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, Tot de Heer komt en met Hem het loon
Als die grote dag aanbreekt, En Hij ons dat kruis,

Dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon

Van dat ruwhouten kruis, Met het bloed van Gods Zoon

Straalt een licht dat door niets wordt gedoofd, Vol van schoonheid en pracht

Vol van reddende kracht, Voor een ieder die in Hem gelooft

'K Klem mij daarom aan Golgotha’s kruis, Tot de Heer komt en met Hem het loon
Als die grote dag aanbreekt, En Hij ons dat kruis

Dan verwisselt voor d' eeuwigheidskroon

1 Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde! U kwam op aarde tot redding der wereld,
om haar van zonde eeuwig te bevrijden; dank, Here Jezus!

2 Jezus, mijn Heiland, groot is uwe liefde! U gaf uw leven ten prijs onzer zielen,
dus is geen vijand nu ooit meer te vrezen voor uw verlosten.

Er is geen kloof meer,
tussen God en ge mensen
in'Jezus Christus

LUISTERLIED

Langs de Via Dolorosa heel die lange lijdensweg

Ging de Christus onze Koning als een lam

Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart is Hij gegaan
Langs de Via Dolorosa heel de weg naar Golgotha

Zijn kruis werd een troon

Zijn bloed wast ons schoon

En het stroomt door het hart van Jeruzalem

Langs de Via Dolorosa heel die lange lijdensweg

Ging de Christus onze Koning als een lam

Maar omdat Hij van ons hield met heel Zijn hart is Hij gegaan
Langs de Via Dolorosa heel de weg naar Golgotha

Die Zich gegeven heeft als
een losprijs voor allen.




ZINGEN

1 O hoofd vol bloed en wonden,
bedekt met smaad en hoon,

o hoofd zo wreed geschonden,
Uw kroon een doornenkroon,

o hoofd eens schoon en heerlijk
en stralend als de dag,

hoe lijdt Gij nu zo deerlijk!

Ik groet U vol ontzag.

3 O Heer' Uw smaad en wonden,
ja alles wat Gij duldt,

om mij is het, mijn zonden,

mijn schuld, mijn grote schuld.
O God ik ga verloren

om wat ik heb gedaan,

als Gij mij niet wilt horen.

Zie mij in liefde aan.

HET WAREN
GEEN SPIJKERS DIE JEZUS AAN HET
KRUIS GENAGELD HIELDEN, HET WAS

LIEFDE

MAX LUCADO

Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij,
En redt mij niet, terwijl ik zwoeg en strij',

En brullend klaag in d* angsten die ik lij’,

Dus fel geslagen?

't Zij ik, mijn God, bij dag moog' bitter klagen,
Gij antwoordt niet; 't Zij ik des nachts moog' kermen.
Ik heb geen rust, ook vind ik geen ontfermen

In mijn verdriet.

Wees dan mijn hulp; houd U niet ver van mij;

Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij;

'k Heb buiten U, daar ik zo bitter lij’,

Geen hulp te wachten.

Een stierenheir uit Bazan, sterk van krachten,
En fel verwoed,

Omringt m' aan alle zijden;

Mijn God, hoe zwaar, hoe smart'lijk valt dit lijden
Voor mijn gemoed!

In de nacht van strijd en zorgen, Kijken wij naar U omhoog
Biddend om een nieuwe morgen, Om een toekomst vol van hoop
Ook al zijn er duizend vragen, Al begrijpen wij U niet

U blijft ons met liefde dragen, U die alles overziet

U geeft een toekomst vol van hoop, Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen, Leidt ons door dit leven heen

U heeft ons geluk voor ogen, Jezus heeft het ons gebracht
Mens als wij voor ons gebroken, In de allerzwartste nacht

U geeft een toekomst vol van hoop, Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen, Leidt ons door dit leven heen

U bent God de Allerhoogste, God van onbegrensde macht

Wij geloven en wij hopen, Op het einde van de nacht

U geeft een toekomst vol van hoop, Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen, Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop, Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen, Leidt ons door dit leven heen

U geeft een toekomst vol van hoop, Dat heeft U aan ons beloofd
Niemand anders U alleen, Leidt ons door dit leven heen



LUISTERLIED
Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

Ik wil zingen van mijn Heiland
Van Zijn liefde, wondergroot

Die Zichzelve gaf aan 't kruishout
En mij redde van de dood

Zing, o zing van mijn Verlosser
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij
Aan het kruis schonk Hij genade
Droeg mijn schuld en ik was vrij

ie de oep van gisteren
heeft gehoord.....

Ik wil zingen van mijn Heiland
Hoe Hij smarten leed en pijn

Om mij 't leven weer te geven
Eeuwig eens bij Hem te zijn
Zing, 0 zing van mijn Verlosser
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij
Aan het kruis schonk Hij genade
Droeg mijn schuld en ik was vrij

Zing, o zing van mijn Verlosser
Met Zijn bloed kocht Hij ook mij
Aan het kruis schonk Hij genade
Droeg mijn schuld en ik was vrij
Droeg mijn schuld en ik was vrij
Droeg mijn schuld en ik was vrij

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem,;

een heerlijk morgenlicht breekt aan:

de Zoon van God is opgestaan!

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld,
Hij overwon, die sterke Held.

Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want alles, alles is voldaan;

wie in geloof op Jezus ziet,

die vreest voor dood en helle niet.

4 Want nu de Heer' is opgestaan,
nu vangt het nieuwe leven aan,
een leven door Zijn dood bereid,
een leven in Zijn heerlijkheid.
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